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Lees verder op de volgende pagina

             Psalm 18 vers 31 Gods weg is volmaakt, des Heren woord is zuiver, 
  Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
 32 Wie anders is God dan de Heer, wie is een rots dan onze God.
 33 Die God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg.

Hallo lieve familie en vrienden, 

Wat gaat de tijd snel. Het is alweer herfst. De temperatuur in de avond en nacht gaat al 
aardig omlaag. De bomen beginnen hun bladeren te verliezen. Het is ook wel een mooie 
periode met al de verschillende herfstkleuren. Margriet en ik hebben een goede zomer 
gehad. Er waren wat leuke projecten waar we ons voor mochten inzetten. De bomen 
verliezen hun bladeren maar wij verliezen niet onze visie wat betreft het helpen van de arme 
en oudere mensen. Behalve dat we ons voor deze noden van de families mochten inzetten, 
hebben we hele gezellige tijden gehad met vrienden en familie die ons bezocht hebben. 



Op het moment dat u deze brief leest zijn er alweer twee huisjes gebouwd. De tweede week 
van oktober was er weer een team uit Nederland. Normaal bouwt dit team, wat al jaren 
komt, een huisje. Echter door een goede voorbereiding en een goede samenwerking met 
het Transformarea team was dit team in staat om in een korte periode zelfs twee huisjes te 
bouwen. Het Transformarea team dat mee bouwden stond en staat onder leiding van Janos 
Guzman. Janos werkt al 30 jaar met Margriet en mij samen. Hij is de stille kracht achter veel 
van de projecten. In deze brief laten we graag Janos zelf aan het woord. Deze twee huisjes zijn 
in hetzelfde dorpje gebouwd waar ook al de vorige huisjes gebouwd werden. Wij noemen dit 
dorpje Argentina, dit is de naam van de vrouw die in deze gemeenschap een beetje de leiding 
heeft. Er wonen in deze gemeenschap rond de 15 families en bijna voor al de families daar 
hebben we al een nieuw huisje kunnen bouwen. 

Bouwprojecten najaar

Speciaal was ook de tijd met Susanna en Rita. Ze hebben ons ook in de zomervakantie bezocht. 
We hebben wat dingen samen kunnen doen maar vooral ook veel bijgepraat. Susanna werkt in 
het speciaal onderwijs en Rita als activiteitenbegeleidster in een verzorgingstehuis. We zijn blij 
en trots op hen dat ze hun plaats in de maatschappij hebben gevonden. Benny woont in Deva 
samen met zijn vriendin Andreea. Hij werkt voor een transportbedrijf en heeft het echt naar 
zijn zin. Ondertussen zijn al de bezoekers weer vertrokken en gaan we weer verder met de 
projecten die God op onze weg brengt. 

Veel leesplezier.  



Zoals u wel bekend is delen we elk jaar met de kerst een goed gevuld kerstpakket uit aan 
zigeunerfamilies. We hebben voor de komende kerst al de eerste twee donaties binnen. 
Het duurt nog even voor dat het kerst is, maar dit geeft ons goed de tijd om bestellingen 
te maken en alles te regelen en organiseren. We hebben vorig jaar een kleinere groep 
pakketten gegeven maar dit jaar willen we weer eens groot uitpakken en zo veel 
mogelijk families een kerstpakket geven. Wat zal het mooi zijn dat de families mogen 
ervaren dat er aan hen gedacht wordt. 

Kerstplannen



Janos aan het woord 

Toen ik de pijn en vernedering zag die de oudere mensen moeten verdragen in 
Roemenië, dacht ik: ‘Is het correct na een zwaar leven van werken en je bijdrage aan 
de maatschappij te hebben geleverd, om met zoveel onverschilligheid te worden 
behandeld?’ Ouderdom in Roemenie is een ander hoofdstuk van het leven. Een 
hoofdstuk waarin je pijn ontmoet zoals ziekte, tekorten, armoede, schuldgevoelens en 
eenzaamheid. God heeft mijn aandacht getrokken tot deze groep mensen, die deze 
dingen tegenkomen in hun dagelijks leven. De ouderen proberen hun problemen te 
verbergen en met eer en integriteit te dragen.

Als ik de tijd neem en spreek met een ouder iemand in Roemenië kan ik hun pijn en 
verdriet begrijpen. Wat kunnen wij voor hun betekenen? Colosenzen 3: 12 ‘Omkleed u, 
omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.’ We kunnen hen helpen door hun 
kamer te verwarmen, een warme maaltijd geven, kleding en medicijnen uitdelen. En ook 
met hen te praten en naar ze luisteren of simpelweg de ouderen te bezoeken. 



Janos aan het woord 

Graag zou ik zien dat via Transformarea
projecten voor deze oudere mensen 
worden opgezet en uitgevoerd.

Vervolg



Stichting ProRomi Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’. Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 
Het ANBI nummer van ProRomi Nederland is 8062.77.610.

Wilt u God’s werk in Roemenië ondersteunen:

Stichting ProRomi Nederland
Suderom 1, 9212 PP, Boornbergum
E: info@proromi.nl
T: 085 - 8768966
B: NL17ABNA0443925798

Indien u zich ook op onze digitale nieuwsbrief wilt 
abonneren kunt u zich aanmelden via info@proromi.nl of 
op onze website onder Meer info – Nieuws.

Automatische maandelijkse incasso van een zelf te 
bepalen bedrag is mogelijk op aanvraag.
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We willen iedereen bedanken die ons
ondersteund in gebed en financieel.
Dat Hij u mag zegenen met Zijn
kracht en liefde.

Bert, Margiet, Janos & Louis 

Bouw met ons mee aan God’s koninkrijk!


