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Romeinen 11:36  
“Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. Voor Hem is 
alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen.”

Lieve familie en vrienden, 

Hartelijke groetjes uit een zomers Roemenië. Het is heerlijk hier met een gemiddelde 
temperatuur van 30 graden met uitlopers tot 40 graden. In bepaalde delen van 
Roemenië drogen de meren en rivieren uit maar in de provincie waar wij wonen zijn 
de velden en bossen mooi groen. Een aantal van jullie zijn inmiddels bij ons op bezoek 
geweest en zijn dus aardig op de hoogte. Met anderen hebben we contact gehad via 
telefoon of whatsapp. Maar nu toch maar effe een nieuwsbrief met wat informatie voor 

iedereen.  

Brillen actie



Eind april hadden we ook een klein team uit Nederland op bezoek. Het was een team 
van oogdokters van de stichting Zienderogen. Deze organisatie helpt mensen aan brillen, 
voeren soms ook oogoperaties uit en ze trainen dokters in minder ontwikkelde landen. In 
de drie dagen dat ze hier waren hebben ze rond de 150 mensen hun ogen gecontroleerd. 
Een aantal had geen bril nodig, een aantal kreeg ter plekke een leesbril. Voor degene die 
speciale glazen nodig hadden werden er in Nederland brillen op maat gemaakt en de 
gla-zen speciaal geslepen. 

Er lopen in de verschillende zigeunerwijken nu heel wat mensen die beter kunnen zien en 
zelfs kunnen lezen door dat ze een bril hebben gekregen. We danken nogmaals het team 
van Zienderogen, ook en speciaal namens degene die nu een betere kijk hebben.

Brillen actie   



Eind april begin mei hebben we onze vrienden uit 
België weer op bezoek gehad. Ditmaal een groep van 
7 personen. Deze groep heeft onder leiding van Janos 
en Louis een familie in Pantiteu geholpen. 

De familie in Pantiteu woonde in een huisje zonder 
water, keuken en badkamer. Het team uit België, die 
al vele jaren overkomen om te helpen, hebben de 
situatie van deze familie duidelijk kunnen verbeteren. 
Er is een klein keukentje en toiletruimte gemaakt en 
er is nu stromend water in het huisje. Niemand in de 
familie werkt. Een paar personen in deze familie zijn 
gehandicapt en de rest van de familieleden zijn zonder 
enig onderwijs en kunnen niet veel ondernemen. De 
hulp voor deze familie was dus erg nodig. 

Onze dank aan het team uit Belgie, Janos en Louis. 

Bouwen/Renoveren



In maart 2024 zijn Frank en Rita, Bert en ik op Pata-Rat met de bidgroep begonnen met 
8 personen.  Het lijkt al zolang geleden. Elke zondag komen we samen. We wisten heel 
duidelijk dat God hier een plan mee had. Iedere ziel is waardevol en wij moeten ons ook 
daarop richten en niet alleen op materiele hulp. 

De samenkomsten groeien in aantal en degene die komen bidden, groeien geestelijk. De 
meeste komen omdat ze willen en omdat dat ze God in het centrum van hun leven willen 
ervaren. Er is aandacht voor elkaar door gesprekken met elkaar en gebed voor elkaar. God 
raakt mensen aan en bemoedigt en geneest!  

Betrek God bij alles, je zult zien dat God tot jou nadert. Regelmatig komen mensen naar 
voren om te getuigen hoe God in hun leven aanwezig is. Mensen waren in staat hun schulden 
af te betalen, nek en rugpijn verdwenen, men getuigde van de rust en vrede die God gaf 
op moeilijke ogenblikken. Regelmatig was het God die voorzag van voedsel. Een stel dat 
getrouwd en gedoopt is, is het afgelopen jaar verhuisd naar een andere wijk in Cluj-Napoca. 
Ze hebben 4 kinderen en moeten twee bussen nemen om zondags te komen en ze komen! 

De bidgroep van Pata-Rat   



Misschien herinnert u hen nog? De blinde tweeling van Pata-Rat, ze waren 3 jaar en erg 
verwaarloosd. Ze wogen 7 kilo en konden niet eten praten of lopen. 18 jaar geleden 
hebben we ze opgenomen in ons gezin voor twee jaar. Ze zijn nu 21 jaar geworden. 
Samen met Aurelia, hebben we het gezin bezocht. Aurelia is een buurvrouw die ons altijd 
hielp met de verzorging van Olga en Crina. Het gezin woont in een flat in Floresti en ze 
doen het geweldig. Olga en Crina genieten van het leven en zijn zeer vrolijk, fijne meiden! 
Ze houden van zingen! 

 

Olga en Crina

Op de terugweg in de auto waren we 
allebei erg emotioneel omdat we gezien 
hadden dat het erg goed met hen gaat, 
hoe God ze gered heeft en ons zoveel 
geleerd heeft in de periode dat we ze 
mochten verzorgen. 



Stichting ProRomi Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’. Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 
Het ANBI nummer van ProRomi Nederland is 8062.77.610.

Wilt u God’s werk in Roemenië ondersteunen:

Stichting ProRomi Nederland
Suderom 1, 9212 PP, Boornbergum
E: info@proromi.nl
T: 085 - 8768966
B: NL17ABNA0443925798

Indien u zich ook op onze digitale nieuwsbrief wilt 
abonneren kunt u zich aanmelden via info@proromi.nl of 
op onze website onder Meer info – Nieuws.

Automatische maandelijkse incasso van een zelf te 
bepalen bedrag is mogelijk op aanvraag.
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We willen iedereen bedanken die ons
ondersteund in gebed en financieel.
Dat Hij u mag zegenen met Zijn
kracht en liefde.

Bert, Margiet, Janos & Louis 

Bouw met ons mee aan God’s koninkrijk!


